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1978 I MAYIS ına SELÂM 


1 Mayıs 1 Mayıs İlk Dileğimiz 
Yaşatacak seni tunç bileğimiz 


Burjuvazinin yıllardır Bahar Bayramı liye yutturmaya çalıştığı, dünya işçi ve emekçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs Bayramının dünyada 88. yılı kutlanırken, ülkemizde Je burjuvazinin koyduğu yasağın kırılışının ikinci yılı coşkulu bir şekilde kutlandı. Bu yıl işçi sınıfımız 0'nun devrimci sendikal örgütü DİSK daha bir gür çıkardı sesini. Eski adıyla Taksim yeni adıyla 1 Mayıs Alanı tarihinin en büyük kitle gösterisine tanık oluyordu, alan kalabalığın yükünü taşıyamıyordu. 
Omuz omuzaydı işçiler, teknik elemanlar, öğretmenler, kadınlar, gençler ve tüm emekçiler işbirlikci tekelci sermaye- ye karşı. Sömürüsüz savaşsız bir dünya için ileri diye haykırıyordu yüzbinler. 

İşçiler akmıştı; şanlı Kavel grevcileri, Profilo direnişcileri, davullu zurnalı, üreten ve yaratan ellerinde bayraklar, sınıfına yakışan disipliniyle 1 Mayıs Alanına. Teknik elemanlar, öğretmenler, memurlar,sendikasız tüm çalışanlar"Sendika hakkımız ,söke söke alırız" diyerek yerlerini almışlardı alanda. Gençlerimiz geliyordu "yolumuz işçi sınıfının yoludur, demokratik eğitim" diyerek. Analarımız, gencecik oğullarını kızlarını faşist kurşunlara kurban veren analarımız, bacılarımız, kadınlarımız "iki kat sömürülmemek için" yerlerini almışlardı bu şanlı günde. 

1 Mayıs alanını dolduran yüzbinler 
ellerinde kırmızı karanfilleriyle hasretlerini haykırıyorlardı, 141—142 ye hayır diyerek. Uluslararası birlik ve dayanışmanın en canlı örneği yaşanıyordu. 
1886 yılının 1 Mayısında "'8 saatlik iş- 
günü" için genel greve giden ve bu savaşımda Parsons, Spies, Fischer, Engel gibi dört yiğit sınıfdaşını kaybeden Amerikan İşçi Sınıfına olan saygı ve dayanışmasını, o şanlı günü kana boğan Amerikan tekellerine olan nefretini dile getiriyordu yüzbinler. 

İşçisiyle, memuruyla, teknik elemanıyla, gençliğiyle, ilerici kadınlarıyla 1 
Mayıs Alanında toplanan yurtseverler, 


iki yıldır ülkemiz üzerine bir karabasan gibi çöken, sokakta işyerinde can güvenliği bırakmıyan, 200'e yakın yurtseverin kanına giren, çalışanlara açlık yokluk ve kıyımdan başka birşey getirmeyen gerici MC iktidarına son ihtarını yapıyorlardı, “geliyoruz zincirleri kıra kıra hey, sömürünün kafasına vura vura hey" diyerek. 

İşçi sınıfımızın ileri sendikal örgütü DİSK'in düzenlediği tum emekçilerin desteklediği böylesine güçlü, disiplinli, görkemli gösteri, tekelci burjuvazinin onun siyasal iktidarının yerli yabancı gizli açık servislerinin yüreğine korku salmıştı . Daha 1 Mayıs hazırlıklarının başladığı günlerde, bu faşist güçler böylesine şanlı bir güne nasıl gölge düşüreceklerinin hesaplarını ve hazırlıklarını yapıyorlar. Bir yandan hazırlanan komplonun senaryosunu yazarken diğer yandan aktörlerini tesbit ediyor, bu tesbitte fazla da güçlük çekmiyorlar. 


Caddeleri ve 1 Mayıs Alanını dolduran ilerici örgüt ve kişilerin ulusal bagımsızlık için, demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için, faşist baskı ve terörün kaldırılıp "'faşizme 


IMAYIS 


geçit verilmemesi" için, dünyada adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için, sömürüsüz bir topluma giden yolda tüm engellerin sökülüp atılması için, tek bir yürek tek bir ses olmaları sadece işbirlikçi tekelci burjuvaziyi, onun yerli yabancı ortaklarını telaşlandırmamış, işçi sınıfına onun bilimine ters bozguncu akımları ve özellikle maocu provakatörleri de telaşa düşürmüştü. Hazmedemedi sermayedarlar, hazmedemedi onların maşaları maocu ajanlar, işçi sınıfı düşmanları, bu barış dostluk ve dayanışmanın somutlandığı yüzbinlerin gösterisini. Telaşta birleşenlerin eylemde birleşmemeleri için bir neden yoktu. İşte hazırlanan komplonun, yazılan kanlı senaryonun aktörlüğünü üstlenecek olanlar. 

Kanlı olaylarda, işkencelerde, ilerici hükümetlerin devrilmesi ve sosyalist liderlerin öldürülmesinde uluslararası düzeyde ün yapmış ve adı sık sık duyulan, son günlerde gericiliğin borazanı haline getirilen TRT nin ekranlarında da adın- dan övgüyle sözedilen Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, onun ülkemizdeki kardeş örgütü ve faşist MC iktidarı bu komployu hazırlayanlardı. 
MC nin gizli açık servisleri, kışkırtıcı 


ajanları, faşist beslemeleri ve uluslararası gericiliğin bir kolu maocular komployu ouygulayanlardı. Maocular 


bu olayda öne surüldü ve ilk aktörlük görevini üstlendi. Burjuvazi bu işten çok memnundu. Bir taşla iki kuş vurmuştu. 
Hem kanlı oyunu tezgahlamış, hem de “olay iki sol grubun kendi arasındaki çatışmasıdır'' diyerek kendini gizleme fırsatını elde etmişti. Ancak bu hayali kursağında kaldı. Olayda karşılıklı bir çalışmanın olmadığına, hele solun kendi içinde bir çatışmasının hiç olmadığına yüzbinler tanık oldu. Bütün bu çırpınışları olayların yaratıcısının ve sorumlusu- nun kendileri olduğu gerçeğini gizleme- ye yetmedi. Olayların gelişimi, dinlenen tanıklar ve toplanan belgeler bunu kanıtladı. MC nin bir kanadının genel başkanı 


,(devamı 2'de) 


(baş tarafı 1'de) 


bile "1 Mayıs olaylarında yabancı ajanların parmağı var" diyerek bunu doğruluyordu. 

Bütün ilericileri, insanca ve özgürce yaşamaktan yana bütün kişileri derinden düşündüren, bu komplonun niçin düzenlendiği, bunca insanın kanına niçin girildiği idi. Bu soruya DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca şu yanıtı veriyordu. 
"Biz 1 Mayıs günü düzenlenen heybetli gösteriye yapılan hunharca saldırıyı, Cumhuriyet Halk Partisi seçim mitinglerine yapılan faşist saldırılardan ayrı tutmuyoruz. Bütün bu olup bitenler, eli yurtsever kanı içinde yüzen gerici faşist karması güçlerin yaptıkları ve adım adım uygulamaya soktukları planın birer zinciri, o zincirin birer halkasıdır." Gerçek olan da buydu. Olayları birbirinden soyutlamanın olanağı yoktu. 

MC iktidarı bu olaylarla çok şey hayalliyordu. Bunların başında sınıf ve kitle sendikacılığı yolunda, uzlaşmacı sarı sendika TÜRK-İŞ ve tüm gerici sendikalara vura vura ilerleyen, işçi sınıfının birliğini kendi bağrında ören DİSK 'i yıpratmak, onu burjuvaziye ve özellikle MESS'e karşı savaşımında güçsüzleştirmek, DİSK'in diğer demokratik örgütlerle geliştirdiği iyi ilişkileri bozmak, sağlanan güç ve eylem birliğini kırmak. 
Yine bu olaylarla yaklaşan genel seçimlerin güvenliğine gölge düşürmek, sokakta bir terör havası yaratarak geniş kitlelerin sandık başına gitmesini engellemekti. Bütün bu karanlık amaçlarını gerçekleştirmek için 35 yurtseverin ölümü- ne yüzlercesinin yaralanmasına yol açan olayları yaratmaktan çekinmeyen burjuvazi yine aldandı. Çünkü biz halkız.yeniden doğarız ölümlerde. DİSK'in gelişimini durduracağını, onun yiğit üyelerini ve diğer ilerici güçleri sınıf savaşımından caydıracağını sandı. Demokratik örgütlerin DİSK'i yalnız bırakacağını sandı. 
Kitlelerin artık bundan böyle miting alanlarına gelmeyeceğini hesapladı. Ve diyoruz ki bir kere daha aldandı. 1 Mayıstan bir hafta sonra CHP'nin İzmir'de düzenlediği mitinge kitleler daha bir kararlı ve daha bir gür aktı. 

Tarihin akışını durdurmaya güçleri yetmeyecek. Dünya ve Türkiye işçi sınıfı sınıf kardeşlerinin kanını yerde bırakmayacak. 1 Mayıs 1978 de daha bilinçli, daha uyanık ve daha kararlı bir biçimde 
gucünü bir kat daha artırmış olarak 1 
Mayıs Alanına koşacak ve haykıracak: Yaşasın Dünya İşçilerinin Birliği, Yaşasın 1 Mayıs diyerek. 


SLAYTLARLA 1 MAYIS 


~ 


TÜS—DER'den sağlanan slaytlarla ilk gösteri 24.5.1977 günü temsilciler toplantısında yapıldı ve büyük ilgi gördü. 
Daha sonra üyelere tekrarlanması düşünülmekte. 


1977 SEÇİMLERİNDE 
SANDIK BAŞINA 


Burjuvaziyle İşçi Sınıfı arasındaki sınıf savaşımı her geçen gün şiddetini biraz daha artırarak sürüyor. Uluslararası tekellerin ve ülkemizdek! yerli Işbirilkçilerinim daha fazla kâr daha fazla sömürü Istemelerine, işçil sınıfımız sömürüyü sınıflandırma ve giderek ortadan kaldırma belgisiyle karşı koyuyor. Silah te- 


kellerinin savaş çığlıklarına ve silahlanma yarıŞı- 


na karşı, dünyada ve bölgemizde adli ve kalıcı bir barışın mücadelesini yürütüyor, dünya barışçı güçleriyle dayanışma içerisinde olduğunu haykırıyor. Hedefinin "savaşa karşı barış sömürüye karşı savaş"' olduğunu sınıf tarihine altın harflerle yazıyor. Burjuvaziyle İşçi Sınıfı arasında süregiden bu keskin mücadele, burjuvazinin sınıf tahakkümünden, baskı ve şiddetinden, doymak bilmez sömürüsünden zarar gören tüm emekçileri bu arada biz teknik elemanları da bir yerde saf tutmaya zorluyor. 
Gün geçtikçe zorlaşan yaşam koşulları, üzerimizde sürdürülen baskı ve kıyımlar, saflarımı-Zin işçi sınıfı safları olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şeklide belirliyor. Bu gerçekten hareketle bütün emekçilerin kurtuluşunun birlikte olacağı inancını paylaştık, bu mücadele içerisine girdik ve tüm demokrasiden özgürlükten yana kuruluşlarla dayanışma içerisinde, örgütlediğimiz ve temsil ettiğimiz teknik eleman kesimli adına bu savaşımda saf tuttuk. 

Demokrasimizde önemli bir atılım olacağına inandığımız 5 haziran genel seçimlerine sadece on gün kaldı. Bu seçimlerde genel hatlarıyla seçmenler şu iki seçenekten birini seçecekler. 
Bir yanda; Iki yılı aşkın bir süredir ülkemiz üzerine bir kara bulut gibi çöken MC partileri, yanl vurguncular, talancılar, yani sokakta can güvenliği bırakmayan cinayet şebekeleri, diğer yanda; demokrasiye Saygılı, insan temel hak ve özgürlüklerine saygılı, emek ve emekçi haklarına saygılı bir toplum düzenine geçişte, öy- 


1 MAYIS'LA İLGİLİ BELGELERİ 
DİSK'E AKTARALIM 


DİSK tüm kuruluşlara bir çağrı göndererek 1 Mayıs'la ilgili tüm bilgi ve belgelerin kendisine iletilmesini istedi. Elinde 
1 Mayıs'la ilgili, fotoğraf, film, gibi belgeler bulunduranlarla, olaylarla ilgili özel bilgilere sahip üyelerimizin bunları en kısa zamanda TÜTED'e ya da bizzat DİSK'e aktarması gerekmektedir. 


TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ 
ZİYARET EDİLDİ 


le bir ortamı yaratmada büyük ölçüde engel olmayacak Işçi sınıfının desteğini almış, Iktidar seçeneği llericl bir parti. Ve hemen belirtelim ki; işçileri şerefsiziikle, yurtseverler! vatan halnlilğiyle damgalayan, faşist canilere kanat geren, ulusa! zenginiiklerimizi, ulusal onurumuzu emperyalist güçlere peşkeş çeken ve emekçi halkımızın çıkarlarını, hak ve özgürlüklerini ayaklar altına alan büyük sermayenin gerici ve fasist siyasal temsilcilerine, MC partilerlne verilecek bir tek oyumuz yok. Oy vermek bir yana; öldürülen gençlerin, Isçilerin, öğretmenlerin tek kelimeyle 200 yurtseverin hesabını sormak için, hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden ve yuvasından edilen, sürülen kıyılan teknik eleman arkadaşlarımızın hesabini sormak Için, yaratılan İşsizlik yokluk ve pahalılığın, %40'ı aşkın develüasyonun hesabını sormak için sandık başlarına gideceğiz, oylarımızı DEMOKRASİYE EVET, MC'ye HAYIR şeklinde kullanacağız. Ayrıca kullandığımız oylara her ne pahasına olursa olsun sahlp çıkacağız. Bu cümleden hareketle tüm üyelerimize şu noktaları bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz. 

1. Seçmen kartı gelmeyenler en kısa zamanda bağlı bulunduğu "İLÇE SEÇİM KURULU-NA" başvurarak kartını almalıdır. 

2. Seçmen kartında görülen herhangi bir yanlişlık bağlı bulunulan İlçe seçim kuruluna gidilerek derhal düzelittirilmeli, seçmen listedeki bilgilerle uygunluğu sağlanmalıdır. 

2. Seçmen Ilsteleri yazılırken verilen adreste bulunmayan seçmenlerin kartları "'adreslerin- de bulunamadı" veya başka gerekçelerle tekrar İlçe seçim kurullarına lade edilmektedir. 
Bu durumda olabilecek üyelerimiz kartlarını gidip almalıdır. 

Tüm üyelerimizin demokrasiye olan inançları ve örgüt sorumluluğu Ile hareket edeceklerine, 1977 seçimlerinin ilerici güçler açısından taşıdığı önemi gözardı etmeyeceklerine, bu konuda gösterecekleri duyarlılığa Imancımız sonsuzdur. Bu anlayışla 5 Haziran seçimleri için görev başına. 

Bize kan 


açlık, zulüm, 


ve ölümden başka bir şey 


vermeyen, "Grevli, top- 


lu - sözleşmeli" sendikalaşma hakkımızı gaspeden, 


savaş kışkırtıcıs1ı 
* ye 
MC ? 
OY YOK 


1 Mayısta tutuklanan üyemiz Macit 
Demir Afyon'da Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanımız ile EMO ve TÖB —DER Ankara Şubeleri yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Daha sonra yapılan ortak basın açıklamasında, gelişigüzel gözaltına alınan ve tutuklanan 17 kişinin salıverilerek , tüm kovuşturmaların durdurulması istendi. 


Faşizmin Avrupa'dan sökülüj atılışının 32. yıldönümünde tekelci sermayenin kanlı pençesine terketmeyeceğimiz arkadaşımızın, yasai sorunlarıyle ilgilenilerek DİSK tarafından görevlendirilen 8 hukukçu yanında TÜTED hukukçusuna da vekalet çıkarıldı. 

Sayfa 2 


ÖRGÜTLENME, 
ÖRGÜT İÇİ 

ÇALIŞMALARLA 

YÜKSELİR 


Devrimciler kitlenin örgütlenmesinde ancak örgüt içi çalışmalara katılarak etken görevler alabilirler. 
Bu; kendiliğindenci, örgüt içinde dar gurup çalışmasını aşan ve eylem alanında ortak noktalar etrafında birlikte hareket etme açınımınları getiren bir olgudur. Böylece harekete katkıda bulunmak isteyen farklı görüşler, yönetimlerin “hoşlarına gitmeyen” yanlariyle, görüşleriyle kişisel düzeyi aşan bir mücadele yürütme olanağına kavuşurlar, tabanda çalışırlar, yönetimler için etkileyici olur ve bölücülüğe düşme olasılıkları azalır.Her şeyin karşılıklı hak eşitliğine dayalı tartışma ortamı süreklilik kazanır. 


Çalışmalara sadece genel kurullarda katılma, grup çıkarlarının o topluluğun ve genel olarak hareketin çıkarlarının üstünde görmekten kaynaklanan; gurup açısından istenmeyen sonuçlara karşı "küskünlük" eletek çekme ya da çalışmaları çalışma dönemi boyunca azınlığın hiçbir aşamada çoğunluğa uymaması ve örgüt dışı bireyci grup çalışmalarına dönüştürme, pratik yararı olmıyan örgüt organları dışında eleştiri yapma gibi sakat eğilimler 4 başı mamur bölücülük olduğu gibi, kendi etrafındaki çemberi de daraltıcı ve kitle tabanını oluşturmaya kapalı, tekkeciliğe açık ve yeni bir sonuca giderken ,yeni bir genel kurul döneminde bu gurupsal çemberi genişletmenin yolunu dışardan taban ithalinde, hareketle uzaktan yakıntan ilgisi olmayan kesimlerin kaydını yapmakta bulmaktadır. Böylesi bir anlayışın ise, kaçınılmaz olarak en pasif yönetimden daha pasif olması; nesnel ve Öznel koşulları değerlendirebilmekten uzak oluşun doğal uzantısı olacaktır. 


SAYILARLA TÜTED ANKARA 
ŞUBESİ TEMSİLCİLİKLERİ 


TÜTED Ankara Şubesi bu güne kadar 
80 temsilcilik oluşturdu. Bu temsilcilerin 71'i yılbaşından önce yaptığımız 
toplantılarda oluşturulmuştu. Bu 71 
temsilcinin 30'u o işyerindeki üyelerimizin %30 veya daha fazlasının katıldığı toplantılarda seçildi. Geriye kalan 41'i ise üyelerin 9030'undan azının katılımıyla seçildi. Yani hiçbir işyerinde seçim yapılmadan temsilci atamasına gidilmedi. Hatta “30'dan düşük katılımla yapılan toplantılar, daha önce alınan karar gereğince, en kısa zamanda tekrarlanacaktı. Bu durumdaki temsilcilere görev verilmiş sayılarak bir anlamda değişik bir tanımlama yapıldı. 

Daha sonra 10 temsilci çeşitli nedenlerle xörevlerinden ayrıldılar. 3 temsilci ise Yönetim Kurulu tarafından görevinden alındı. Ayrılanlardan 4'ünün yerine yeni temsilciler atandı. Bunun dışında bugüne kadar temsilci bulunmayan 6 işyerinde yeni temsilcilikler atanarak oluşturuldu. r 

Bugün TÜTED Ankara Şubesinin 77 İşyeri Temsilcisi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarla bunlara yenileri eklenecek. Daha önce atamayla 


gelen ya da 7830'dan az katılımla seçilen temsilciliklerde yeniden seçilecek. Böylece TÜTED Ankara Şubesi daha güçlü, 


İŞYERİ TOPLANTILARI 


Üyelerimizle bağlarımızı daha da güçlendirmek, işyeri sorunları ve genel sorunlarda üye—yönetim diyalogunu ileri düzeylere ulaştırmak önde gelen hedeflerimizdendir. Aynı zamanda mevcut temsilciliklerin denetlenmesi, yeni temsilciliklerin oluşturulması da sürekli gündem- de bulunan bir konudur. Yönetim Kurulumuz belirtilen noktalardan kalkarak, tüm işyerlerinde bir dizi toplantı kararı almış bulunmaktadır. Tüm üyelerimiz bu toplantılara katılarak bütün değerlendirmelerini, TÜTED Ankara Şubesi çalışmaları hakkındaki görüşlerini, ileriye yönelik önerilerini aktarmalı tartışmaya açmalıdır. 

Toplantılar Saat 18.30'da TÜTED Salonunda yapılacaktır. 


İşçi sınıfı bilimi tarafından gösterilen doğru hedefler ve işçi sınıfı mücadelesinin ekseni etrafında nihai kurtuluş için verilmekte olan barış, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine ancak böyle bir yöntemle örgütlü katkıda bulunulabilir. Böylece hem kitlenin daha etkin katılımı sağlanır, hem de işçi sınıfına ikinci bir baş oluşturma ve onun her alandaki etkinliğiyle yarışa kalkışma gibi örgütler arası ilişkileri bozucu bir yanlışa düşülmemiş olur. 

Kitlenin doğrudan veya seçtiği temsilcilerle çeşitli aşamalarda örgüt içi görüşme, tartışma ve karar oluşumlarına katılması, insiyatifi- nin ve yaratıcılığının gelişmesine yardımcı olmakta, onu daha ileri örgütlenmeye o hazırlamaktadır.Ayrıca bu yöntem, eylem sırasında yöneltilen saldırılara karşı birlik ve dayanışmayı sağlamlaştırıcı olmakta, hareket bilimsel tabana oturtularak ulusal ve uluslararası alanda devrimcilikle ilişkisi kalmadığı saptanmış olan, faşistlerin yapamadığını silah- la, kanla yapmaya kalkışan maoculuk kitle tarafından dıştalanmaktadır. Kitlenin ekonomik ve demokratik istemleri örgüt içi organlarda ortaklaşa saptanmakta ve her alanda örgüt bir adım önde yönlendirici işlevini yerine getirmektedir. 


y Toplantı Takvimi : 


Ay 


Gün İşyeri 

Mayıs 26 Perş. APU 

Mayıs 31 Salı Azat 

Haziran 1 Çarş. Bayırıdırlık Bakanlığı 

Haziran 2 Perş, Bayındırlık 5.Bolge Müdürlüğü 

Haziran 3 Cuma DLHİ 

Haziran 7 Sali Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 

Haziran 8 Çarş. Tapulama Genel Müdürlüğü 

Haziran 9 Perş. TCDD 

Hazlran 10 Cuma EGO Genel Müdürlüğü 

Haziran 14Salı EGO Güvercinlik 

Haziran 15 Çarş. EGO Otobüs 

Haziran 16 Perş. Ankara Üniversitesi 

Haziran 17 Cuma ElE 

Haziran 21 Salı Etibank 

Haziran 22 Çarş. İller Bankası 

Haziran 23 Perş. İmar İskan Bakanlığı 

Haziran 24 Cuma Kaap. Destekleme Genel Müdürlüğü 

Haziran 28 Salı MKE 

Haziran 29 Çarş. Ormar Amenejman 

Haziran 30 Perş. PTT 

Temmuz 1 Cuma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 


(devamı 4'te) 


Sayfa 3 


Maden Tetkik VE Arama Enstitüsü 
1935 yılında özel bir yasayla kurulmuş 
bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. Bünyesinde kalabalık işçi memur ve teknik 
eleman kitlesini istihdam ediyor. 1700 
kadar teknik elemanın çalıştığı işyerimiz hem TÜTED örgütlenmesi açısından hem de değişik meslekler arasındaki yapay ayrıcalıkların giderimesi açısından büyük önem taşıyor. Teknik elemanların yoğunluğu örgütlenmeye belirli kolaylıklar sağlıyorsa da yurt düzeyinde kamplara dağılmış olunması örgütlenmeyi olumsuz yönde etkiliyor. Ancak buna rağmen örgütlemede bir hayli yol alındığını söyleyebiliriz. 

TÜTED'in örgütlenmesinde ve amaçlarının hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenen, teknik eleman kitlesi içerisinde yaygınlaşması, çalışmasının somut koşullardan kaynaklanması ve etkinleşmesi için tabanla doğrudan ilişki kurmada bir köprü görevi gören "İşyeri Temsilcilikleri" ve "İşyeri Komitesi" kurumumuzda da gerçekleştirildi. Daire Başkanlıkları esasına göre oluşturduğumuz temsilciliklerin sayısı 12 dir. Bunlardan 9'u yönetmelikte belirlenen ilkeler ışığında seçimle, 3'ü atama ile oluşturuldu. İşyeri komitesi örgüt tüzük ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 1976 yılına kadar ağır aksak ve birkaç kişinin gayretiyle sürdürülen örgütlenme çalışmaları 1976 yılında oluş- 


TEK'TEKİ BASKILAR 
ÜYELERİMİZİ YILDIRAMAZ 


TEK İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı Basın ve Dış İlişkiler Şb.Md. tarafından yayınlanan 10.111.1977 tarih ve 300 sayılı genelgede kurumda bazı konuların istismar edildiğini, ancak bu türden davranışlara göz yumulmayacağı belirtilmektedir. 

Tek yöneticileri şunu bilmelidirler ki, biz onların değil çalışanların çıkarlarını savunuyoruz. Hoşlarına gitse de gitmese de mücadelemiz durmayacaktır. Savurdukları tehditleri uygulamaya geçtikleri anda ise cevabımız sert olacaktır. Çalışanların çıkarlarını gaspetmeye çalışan yöneticilere, TEK'in belkemiğini oluşturan teknik elemanlar hoşgörü içinde olmayacaklardır. 

Nitekim İstanbul Yolu 9.Km'deki işyerinde bültenimizin elden dağıtımı engellenmek istenmiştir. Ancak bu bizim üyelerimize erişmemize engel olamamıştır ve hiçbir zaman olamayacaktır. TÜTED tüm engelleri aşarak, yolunun üzerine çıkanları ezerek onurlu mücadelesini ta- 
'viz vermeden sürdürecektir. 


turulan işyeri komitesiyle ivme kazandı. 
Yıl içerisinde üye sayısı o güne kadarki üye sayısının iki katına çıkarıldı. Böylece örgütlü teknik eleman sayısı 400'ü buldu. 1976 yılı sonunda ve 1977 yılı başında yenilenen temsilcilik seçimleri toplantısı büyük bir üye çoğunluğunu kapsadı. Peryodik toplantılarını aksatmadan sürdüren komitenin 1977 yılı başında açtığı 750 üyeli TÜTED kampanyası sürdürülüyor. Mayıs başında 600'e ulaşan üye sayısının yıl sonuna kadar tesbit edilen hedefe varacağı hatta aşabileceği tahmin ediliyor. 

İşyeri komitesi amacın sadece üye yapmak değil bunları aktif üye durumup2 getirmek, örgütle sıkı bağlarını kurmak ve ödentilerinin düzenli toplanma- sını sağlamak ve böylece taban yönetim bağlantısını kurmak çalışmalarının da örgütlenme çalışmalarının birer parçası olduğu gerçeğinden hareketle işin bu yönünne de ağırlık verdi. Bugün ödenti toplama oranının 780'e çıkarılmış olması bu çalışmaların da büyük ölçüde başarıldığını kanıtlamaktadır. 

İşyeri Komitesi, yönetmeliğinde belirlenen "işyerinde örgütlü diğer demokratik örgüt temsilcileriyle somut sorunlarda iş ve güçbirliği yapma" yönünde etkin çalışma yaptı. İşyerinde örgütlü sendikalardan DİSK'e bağlı DEV. MA-DEN—SEN başta olmak üzere TMMOB, TÖöM—DER örgütleri temsilcileriyle de ilişki kurup somut sorunlarda örgütlerarası karşılıklı saygı sınırını taşırmadan ortak işbirliğine girdi ve bu birliği sürdürüyor. Özellikle bu örgütlerin üyelerinin de üyesi bulunduğu "MTA Enstitüsü Mensupları Biriktirme ve Yardımlaşma 


ÜYELERİMİZ'E YAPILAN 
SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR 


TÜTED Ankara Şubesi 1'er gün arayla Ankara'nın faşist yatağı iki ayrı yerinde komando saldırısına uğrayan 3 üyesi Necati Turan, Remzi Kumlu ve Sedat Özkol'a ilişkin olarak basına yaptığı açıklamalarda, MC'nin ülkede can güvenliği diye birşey bırakmadığını, silahlı faşist saldırıların alıp yürüdüğünü, işçi sınıfına yöneltilen saldırıların tüm emekçi katmanları kapsadığı, ilerici gazetelerin de elde taşınamaz olduğu bir ortamda seçimlere gidildiği belirtilerek bu gidişe "DUR" diyebilmek için, tüm demokratik kitle örgütlerine düşen güncel görevin, seçim sandıkları başında can güvenliğini fiilen sağlamanın yollarını aramak ve kitlelerini MC'nin gitmesi yönünde elele vermeye yönlendirmesi gereği vurgulandı ve bu ve benzeri saldırıların TÜTED'i ve üyelerini yolundan çeviremeyeceği, mücadelenin daha da güçlenerek sürdürüleceği belirtildi. 


TÜTED Ankara Şubesi 
MTA işyeri komitesi tarafından hazırlanmıştır. 


MTA 


Derneği" ve "Sınırlı Sorumlu MTA Enstitüsü Mensupları Tüketim Kooperatifi" kongrelerinde ortak tavır alındı, Kooperatifte ilerici arkadaşların yönetime gelmeleri sağlandı. 

İşyeri Komitesi tüm bu çalışmaların yanısıra tabanı ekonomik demokratik sorunlarına da ayrı bir önem vererek kısaca özetleyebileceğimiz şu çalışmaları yaptı. 


1. 1976 yılında çıkarılan yan ödemeler kararnamesinin büyük projelerle ilgili bölümünde "büyük proje zammından yararlanacakların sayısı bu projede çalışanların 710'unu geçemez" ibaresinin yasaların eşitlik ilkesini çiğnediği tesbitini yaparak konunun danıştay davası edilebileceğini saptadı. Kurumumuzda büyük proje kapsamına giren Demir, Krom, Fosfat, Seramik ve Reflakter Hammaddeler, Bakır—Çinko—Kurşun, Aliminyum, Kömür, Tuz v.b. gibi projelerde çalışıp bu haktan yararlandırılmayan üyelerimizin isimleri saptandı. Hukuk Büromuzca bu konuya ilişkin hazırlanan dilekçeler saptanan üyelerimize dağıtılarak Genel Direktörlüğe müracaat edildi. 

2. Arazide çalışan teknik eleman ve diğer personelin bağlı bulunduğu "MTA Enstitüsü Arazi Yönetmeliği" belli aksak ve eksiklikleri taşıyordu. Yönetmeliğin günün koşullarına, çalışanların istem ve dileklerine yanıt verecek biçime so- 


(baş tarafı 3'te) 


Temmuz 5Salı TCK 

Temmuz 6Çarş. TATAK 

Temmuz 7Perş. TEK (Necatibey, Farabi, Emek |5 Hanı) 

Temmuz 8 Cuma TEK (Akköprü) 

Temmuz 12 Salı TEK (İst. Yolu 9.km) 

Temmuz 13 Çarş. TRT 

Temmuz 14 Perş. TZOK 

Temmuz 15 Cuma Va kıflar Genel Müdürlüğü 

Temmuz 19 Salı YSE 

Temmuz 20 Çarş. Ziraat Bankası 

Temmuz 21 Perş. DSİ Genel Müdürlüğü 

Temmuz 22 Cuma DSİ RI.Müdürlüğü 

Temmuz 26 Salı DSİ Arastırma (Esenboğa) 

Temmuz 27 Çarş. APU 

Temmuz 28 Perş. DAPTA 

Temmuz 29 Cuma Sümerbank 

Ağustos 2 Salı Fen İsier| 

Ağustos 3 Çarş. ODTÜ 


Sayfa 4 


kulması için komitenin hazırladığı yönetmeliğe ilişkin eleştiriler ve öneriler işbirliği yaptığımız dört örgütün genel başkanlarına imzalatılarak Enstitü Genel Direktörlüğüne gönderildi. 

3. Arazi elemanlarımızı ilgilendiren önemli bir konunun da işe başlama ve işi bırakma saatlerinin günlük mesai saatleriyle çakışmayısıydı. Bu süre işin gereği olarak çoğu kez mesai saatini hayli aşabilmektedir, bunun karşılığı olarak hiç bir ek ücret ödenmemektedir. Kaldı ki teknik elemanlarla birlikte çalışan sendikalı işçiler fazla çalışmalarır. » karşılığını almaktadırlar. Bu durumun yasalarla çeliştiği yargısına varan Hukuk Büromuzun hazırladığı geçmişi ve geleceği kapsayan iki tip dilekçe ilgili arkadaşlara temsilciler kanalıyla ulaştırıldı. Dilekçeler Genel Direktörlüğe verildi. 

4. Asit, zehirli gaz, radyoaktif madde ve zararlı ışınlarla laboratuar çalışması yapanların 5434 sayılı yasa gereği çalışmalarının emekliliğe birbuçuk kat sayılması gerekmektedir. Bu konuda danıştaya açılan iki şahsi davadan alınan olumlu sonuç üzerine Kimya Müherdisleri Odasınca hazırlanan dilekçeler temsilciler kanalıyla ilgili teknik elemanlara doldurtulup bir örneği Emekli Sandığına bir örneği de Enstitü Genel Direktörlüğüne gönderildi. 

5. Yan ödemelerin maaşlardan ayrı olarak vergilendirilmesini isteyen dilekçeler ilgili arkadaşlar tarafından vergi dairesine gönderildi. 

6. Adaylıkları 1977 Martından önce onaylanıp da KİT'lerde 1976 yılında dağıtılan iki maaş teşvik ikramiyesi alama- yan üyelerimiz için hazırlanan dilekçeler ilgili arkadaşlara verildi ve Enstitü Genel Direktörlüğüne müracaat edildi. 

Bugüne kadar çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İşyeri Komitemiz teknik elemanların yığınsal birliğini TÜ-TED'de örmek üzere örgüt amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını bundan böyle de aralıksız sürdürecektir. 


DİSK'E 1 MAYIS'LA İLGİLİ 
MEKTUP 


TÜTED Ankara Şubesi 1 Mayıs olaylarına ilişkin değerlendirmelerini de içeren bir mektubu DİSK Genel Başkanı Sn.Kemal TÜRKLER'e göndermiş ve geçmiş olsun diyerek iyi ve en içten dileklerini iletmiştir. Bu yazı basına da açıklanmış olup, dileyen arkadaşlar çoğaltılmış örneklerini şubeden sağlıyabilirler. 


MTA yöneticileri 


kimlerden emir alıyor? 


MTA İşyerinde Genel Direktör Sadrettin Alpan imzasıyla yayınlanan 11.V.1977 Tarih ve 31 sayılı genelge üzerine TÜTED, DEV—MADEN-SEN, TÜM=DER ve TMMOB Başkanları Sadrettin Alpan'a aşağıdaki mektubu yollamışlardır. 


Sayın Sadrettin ALPAN 
MTA Enstitüsü Genel Direktörü ANKARA 


Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan örgütler Enstitünüz bünyesinde çalışan işçi, memur ve teknik elemanların temsilcileri olarak kurum içinde üyelerimizi çalışmalarında huzursuz edici ve örgütlerimizin çalışmalarını engelleyici gördüğümüz bazı gelişmeleri şahsınıza iletmeyi uygun gördük. Sizin de üyesi bulunduğunuz bir örgütün yeraldığı böyle bir girişimi anlayışla karşılayacağınızı umarız. , 

Demokrasinin hakim kılınması mücadelesinin verildiği bütün ülkelerde emeğiyle geçinenler iş, meslek ve çalışma alanlarında önemli sorunlarla karşılaşırlar. Sorunları ortak olan kesimler bu sorunlarının çözümü için birleşirler, kendi meslek örgütlerini oluştururlar. 
Tüm çalışanlar grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuştuğunda aralarındaki yapay ayrılığa son vererek ortak bir çatı altında bütünleşirler. Henüz örgütlenlenin bu aşamasına gelinmediği ülkemizde işçiler sendikalarında örgütlenirlerken memurlar derneklerde örgütlenme zorunda bırakılmışlardır. Tüm teknik elemanların ve memurların tek örgütü olma çalışmalarını yurt düzeyinde sürdüren TÜTED ve TÜM—DER Enstitünüz bünyesinde de örgütlenmelerini sürdürüyor. Bunun yanında tüm Mimar ve Mühendislerin üst kuruluşu olan TMMOB ve işçilerin örgütü DEV.MA-DEN—SEN.'in işyerinde örgütlü çalışmasını Sürdüren diğer kuruluşlardır. 
DEV.MADEN—SEN.'in işyerinde yetkili sendika, TÜTED'in 650 üyeye sahip olduğu gözönüne alınırsa örgütlenmenin hangi düzeye ulaştığı konusunda belli bir yargıya varılır. Adı anılan örgütlerin tümü yasaların güvencesi altında kurulmuş olup tüzük ve amaçları doğrultu- 


sunda çalışmalarını yürütüyor. Hiç şüphe yok ki amaçlarından birisi de hiçbir ayırım gözetmeden demokrasiden, insan temel hak ve özgürlüklerinden yana tüm çalışanları örgüt çatısı altına toplamaktır. Bu ve benzeri diğer amaçlarına ulaşmanın önemli bir aracı o örgütün çıkaracağı yayın organı, yayınlayacağı bildiri ve çıkaracağı özel bültenleridir. Cemiyetler Masası, Ankara Valiliği ve Cumhuriyet Basın Savcılığının izinleriyle yayın hayatına geçen yayın organlarını üyelerine ve örgütlemeyi hedeflediği kesimlere gerek posta yoluyla gerekse temsilcileri kanalıyla dağıtması en doğal hakkıdır. Bunu engellemeye kalkmak veya işyerlerinde dağıtımını özel izne bağlamak yukarıda bahsedilen adli makamların görevini üstlenmek anlamına gelir. 
Buna ise hiçbir kimse yetkili değildir. 
İçeriği itibariyle bu anlama gelen 14468 sayılı ve 31 nolu genelgenizi kaygıyla karşılıyoruz. Bu genelgenin, altında bazı “örgüt” isimleri taşıyan ve yöneticiler adına gönderilen bir mektubun hemen arkasından yayınlanmış olması kuşkumuzu iyice artırıyor. Ve ister istemez aklımıza "bu yöneticiler birilerinden Mmi emir alıyor" izlenimi geliyor. Bizler o mektupta sözkonusu edilen asılsız ve gerçekle en ufak bir ilişkisi olmayan iddiaları ciddiye alıp üzerinde durmak istemiyoruz. Bugüne kadar adı sürekli kanlı olaylara karışan, eli yurtsever kanı içinde yüzen, özlemini duyduğu faşist dikta dejimini kurabilmek için olmadık tertiplere giren, demokrasi kavramıyla taban tabana zıt olan bir neo—faşist partinin yan kolları durumundaki bu cinayet şebekelerinin yazdığı gülünç iddiaların tarafınızdan ciddiye alınıp, seçimlerin gelip dayattığı ve ileriye dönük muhtemel bir hükümet değişiminin gündern- de olduğu şu günlerde böyle bir genelgeyi yayınlamış olmanızı şahsınız için talihsizlik olarak görüyoruz. Yine üyesi bulunduğunuz TMMOB'nin panosunun gerekçesiz olarak kaldırılarak bilimsel çalışmaların duyurusunun engellenmiş olmasını hiçbir şekilde izah edemiyoruz. 

Tüm bu gelişmelerin üyelerimizin yöneticilerine olan güvenlerini derinden sarsmış olduğunu şahsınızda tüm yöneticilere duyurur, durumun düzeltilmesi yolunda çabalarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla. 
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1977 yılı yan ödemeler kararnamesi çıktı. Ancak nasıl çıkacağı bir süre- den beri merak edilen bir konuydu. Gerçi teknik elemanların demokratik yığın örgütü TÜTED ve MC'nin halk düşmanı, çalışanlar düşmanı politikasını yakından izleyen tüm kişi ve kuruluşlar bunun nasıl çıkacağını tahmin etmekte pek güçlük çekmediler. Nitekim öyle de oldu. 
İki yılı aşkını bir süredir çalışanlara baskı kıyım ve yokluktan başka bir şey getir- 


TÜTED ANKARA ŞUBESİNİN 
ÜYE SAYISI 3500'ü AŞTI 


Üye sayısı hızla artan TÜTED Ankara Şubesi'nin üye sayısı 3500'ü aşmıştır. 
TÜTED Ankara Şubesi Örgütlenme Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre Şube'nin üye bileşimi şöyle : 


Ye 

Mühendis ve Mimarlar ....1842—54.6 
Matematikçi, Fizikçi, İktisatçı, Kimyager, Jeolog v.b. ..... 368—10,9 TEKmIKEr sese. e. a ii zi Teknisyen, Tornacı, Frezeci veb ag e ea. 688—20,4 
Sürveyan, Topoğraf, 
Prospektor e. e e. 86—2,5 
Teknik Ressam, 
Teknik Hesapçı .......... 278—8,2 Çalışma alanları saptanabilen 

Toplam Üye ..... 3374—100 


Mühendis ve mimarlar halen toplam üyelerin yarısından fazlasını oluşturmakla beraber, bu oranın giderek azaldığı ve diğer kesimlerdeki üye oranının artmakta olduğu kolayca gözlenebilen bir olgu. 
Komisyonun, Ankara Şubesi'nin üye sayısındaki artışın gelişimi konusunda yaptığı çalışmanın sonuçları da aşağıdaki çizelgede görünmektedir. 


Kurulduktan sonra birkaç yıl üye sayısında önemli bir artma olmıyan Ankara Şubesi özellikle son üç yıl içinde 


, 


meyen MC iktidarının çıkardığı yan ödemeler kararnamesiyle yüzündeki per- de bir kez daha yırtılmış gerçek yüzü ortaya çıkmış oluyor. 1977 yılı yan ödemeler kararnamesinin 1976 yılı yan ödemeler kararnamesinden farkını görebilmek için şu karşılaştırma yeterlidir. 
Yüksek Mühendis, Mühendis, Mimar, Jeolog, Jeofizikçi, Matematikçi, Fizikçi, Kimyager, Asistan vb. mesleklerde çalışan, fabrika, atelye, laboratuar, şantiye kapsamındaki işyerlerinde görev yapanlar için; 


İş Güç. İş Ris. Tem.Güç. 
Z. Z. Z. 

1976 310 125 250 

yılı kararnamesi 

1977 325 125 250 


yılı kararnamesi 


olup 0—2 yıllar arasını kapsayan üst sınır puandır. Diğerleri için de durum bundan farklı değildir. Karşılaştırma sonucu sadece 60 TL. brüt artışı getirmektedir. 


önemli bir gelişme izlemiştir. 1975 yı lında üye sayısında izlenen ani artıştan sonra, 1976 yılında çok hızlı bir gelişme izlenmiş ve bir yıl önce 577 olan artış bu yıl içinde 2351'e yükselmiştir. 
1976'da izlenen artışta, bu yılın Şube Genel Kurulunun yapıldığı yıl oluşu- nun payı büyüktür. Uzun süre TÜTED dışında kalan kesimler Genel Kurul yaklaştıkça hızla TÜTED'e üye olmaya başlamışlar ve 1976'nın ilk 5 ayında üye olanların sayısı 1363'ü bulmuştur. Haziran ayı başında olağanüstü Genel Kurulu'un toplanması kararlaştırılınca yalnız Mayıs ayı içinde 631 kişi üye olmuştur. 
Ancak Geneli Kurul ortamının hızlandırdığı ve kuşkusuz bir ölçüde sağlıksız 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* 1971, 1972 ve 1973'de üye olanlar Genel Merkeze üye olmuşlardır. Daha sonra Ankara Şubesinin Kurulması üzerine bu üyelikler Ankara Şubesi'ne devredilmiştir. 


Fiatların geçen yıla oranla yüzde yüz arttığını, paranın bir yılda %30 develüve edildiğini ve seçimler sonunda %40 daha develüve edileceğini gözönüne alırsak ne kadar kazançlı değil ne kadar zararlı olduğumuzu saptarız. 

Kararname iyice irdelendiğinde şu gerçek çıplak olarak kendini yansıtıyor. 
Gerici iktidarın atadığı bakanlık kadrolarında ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında %20 ile 55250 arasında bir artış gözleniyor. Çalışan teknik elemanlardaki artış ise 910'u geçmiyor. 

Örgütümüzün üzerinde önemle durduğu izin ve raporlu hallerde yan ödemelerin kesilmemesi konusu bu kararnamede gözönünde tutulmuş,bir aya kadarki izin ve raporlardan kesinti yapılmayacak. Böyle çalışmalarımız ve baskılarımız somut meyvelerini vermeye başlamıştır. Ancak hemen eklemek gerekir ki tüm çalışan teknik elemanlar Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal haklarına kavuşmadıkça ücret sorunlarına greçekci bir çözüm gelemez. Bu yolda bugüne değin sürdürdüğümüz kararlı mücadeleyi bundan böyle daha da kararlı sürdüreceğimizden, tüm anti—demokratik uygulamalara karşı çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 


EE mİ olan bu hızlı artıştan sonra, Genel Kurul sonrası şübenin üye sayısında düzenli bir artış izlendi. Bu artışta temsilciliklerin de büyük katkıları oldu. 

Temsilciliklerin düzenli çalışması ve yeni kurulan işyeri temsilciliklerinin katkıları ile TÜTED Ankara Şubesi hızla yeni üye kazanmaktadır Genel Kurul' u izleyen 10 ay içerisinde üye sayısında- ki artış 1259 olmuştur. Bu artışın önümüzdeki dönemde daha da hızlanması beklenmektedir. 

Ankara Şubesi Örgütlenme Komisyonu'nun düzenlediği anketin verilerinden de yararlanarak sürdürdüğü çalışmaların sonuçlarını ileriki sayılarda da duyuracagız. 1 
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